JUOTE

Kunst als belegging: 'Vroeger kon ik twee
Rembrandts kopen voor de prijs van één
Warhol'

Op de internationale kunstmarkt gaan jaarlijks tientallen miljarden om. Is investeren in kunst dus een goed idee?
Quote ging te rade bij Thomas Kaplan s werelds grootste particuliere verzamelaar van Rembrandts: ‘We hebben
er nu zeventien en we zijn nog niet klaar.’
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New Yorker Thomas Kaplan is historicus en kunstverzamelaar. Zijn

vermogen wordt geschat op ongeveer S 1 miljard, vooral verdiend met

goud en zilver. Als 's werelds grootste particuliere verzamelaar van

Rembrandts heeft hij nogal wat ervaring in het topsegment. ‘We hebben

er nu zeventien en we zijn nog niet klaar, zegt hij met een glimlach’

MARC DRIESSEN

Kaplan heeft het verzamelen tot
kunst verheven. Toen hij ermee
begon, wisten hij en zijn
echtgenote elke week een
topwerk te verwerven, en dat vijf
jaar lang. Dan moet je goed in de
slappe was zitten. Zijn
indrukwekkende verzameling van
250 Hollandse meesters uit de
Gouden Eeuw is ondergebracht in
The Leiden Collection, waarmee
hij met plezier uitleent aan
bijvoorbeeld het HART Museum in
Amsterdam.



'We wilden niet met de
schilderijen samenleven’

Tijdens de tentoonstelling Van
Rembrandt tot Vermeer, eerder dit
jaar, vergaapten zich daar 100.000
bezoekers aan muren vol meesters
van eigen bodem, allemaal uit de
collectie van Kaplan. In tien jaar tijd
hebben ruim negentig musea
wereldwijd bruiklenen gekregen.
Opgewekt vertelt Kaplan dat hij dat
ziet als een investering in mensen. ‘Kunst kan mensen inspireren. Mijn
vrouw en ik hebben ooit besloten dat we niet met de schilderijen zouden
samenleven. The Leiden Collection moest een middel worden om grote
kunst in te zetten voor het algemeen belang’

Vanaf zijn zesde was Kaplan gegrepen door Hollandse meesters. Dat hij
er zelf een kon bezitten, daar kwam hij pas veel later achter. Tijdens de
financiéle crisis was er veel werk op de markt en weinig concurrentie.
Kaplan veert op. ‘Toen grepen we onze kans om zo veel mogelijk
Rembrandts te kopen!

Aankopen via vertrouwde handelaren

Inmiddels hebben de Kaplans een collectie opgebouwd met een
uitgesproken visie. ‘Onze voorkeur gaat uit naar schilderijen die de mens
tonen. Met de ogen vol vuur: ‘Diep geraakt ben ik door Rembrandts
Portret van een oude man met opgetrokken schouders. Die intense
emotie, die kwetsbaarheid, en dan die openhartige blik van de oude man.
Dat roept bij mij een sterk medeleven op!



Heeft Kaplan last van exploderende prijzen op veilingen? ‘Liever doen wij
aankopen via vertrouwde handelaren. Kijk, je hoeft geen genie te zijn om
Rembrandt te verzamelen. Je moet een genie zijn om Rembrandt te zijn.
Het vergt nauwkeurigheid en ambitie om zijn nalatenschap op de juiste

manier te eren en te verspreiden.

Intussen ziet Kaplan de monetaire waarde van kunst fluctueren. ‘Er was
een tijd dat ik twee schilderijen van Rembrandt kon kopen voor de prijs
van één Warhol. Dat is veranderd. De schaarste aan echt grote kunst
betekent een herwaardering. De werkelijke waarde ligt in de inspiratie
die je er zelf uithaalt. Als je kunst koopt waar je van houdt, kan het niet

misgaan.



